
Klimweekend 27 en 28 mei in Durnal 
In dit klimweekend hebben de 22 deelnemers af en toe peentjes gezweet: Ondanks de 
extreme hitte werd er geklommen dat het een lieve lust was. Chapeau voor ieders inzet. 
Mooi, dat Sjoerd en Corrie Couperus ondanks een kortstondige ziekte toch nog gekomen zijn 
en jammer dat Monique en Hans Blokpoel eerder weg moesten vanwege ziekte. Misschien 
kwam die ziekte wel door het extreme en veranderlijke weer. Onze planning om 
zondagmorgen vroeg te starten, zodat het nog niet te warm zou zijn, pakte deels goed uit: 
het was niet warm, maar het begon ook te regenen. Daar hadden we ons niet op voorbereid, 
maar de instructeurs maakten van de gelegenheid gebruik om enkele oefeningen te doen 
met knopen, zekeren, standplaats bouwen, enz.  
Vanaf 10.00 uur werd het snel weer warm. Om 14.00 uur zijn we terug gegaan naar de 
camping om alles in te pakken en op het terras afscheid van elkaar te nemen. 

  

 


