
In het zonnetje: Nel en Theo Straub  

(organisatoren van dagwandelingen) 
 

Nel en Theo, we willen graag iets van jullie weten. Mogen we jullie wat 

vragen stellen? 

 

• Vrijwilligerswerk bij NKBV 50 Plus 

o Hoe lang zijn jullie al vrijwilliger bij 50 Plus? 

We zijn nog niet zo lang actief als vrijwilliger voor de 50 Plus, pas sinds 2017. 

o Wat doen jullie als vrijwilliger bij 50 Plus? 

We zetten in 2019 voor de derde keer een donderdagse wandeling uit. Best 

leuk werk! Eerst een geschikte wandeling uitzoeken met bij voorkeur zoveel 

mogelijk onverharde trajecten. In de omgeving van Woerden, waar wij wonen, 

is dat nog best lastig. Dan ook nog letten op een acceptabele bereikbaarheid 

van begin- en eindpunt en tenslotte het voorlopen van de route in combinatie 

met het maken van foto’s voor de aankondiging op de website van de 50 Plus.  

• Bergen 

o Wat is er leuk aan de bergen? 

Voor ons is dat vooral het buiten zijn in de prachtige natuur en de stilte tijdens 

het wandelen.   

o Met wie maken jullie je bergtouren?  

We lopen eigenlijk al heel lang in de bergen. Vroeger deden we dat tijdens 

kampeervakanties met onze kinderen, met name dagwandelingen. Nu doen 

we dat elk jaar met twee vrienden. 

o Wat hebben jullie zoal gedaan in de bergen?  

We maken meestal trektochten van hut naar hut, soms ook dagwandelingen 

vanuit een vast onderkomen, bijvoorbeeld een gîte in Frankrijk.  

o Wat is het leukste bergseizoen? 

Onze voorkeur gaat uit naar het voorseizoen in juni, maar meer nog naar het 

naseizoen begin september. Het nadeel van september is wel dat je de kans 

loopt op vroege sneeuwval, zoals we al enkele jaren achtereen hebben 

ondervonden. Dat kan er zelfs toe leiden dat je ingesneeuwd raakt en 

noodgedwongen nog 

een dag langer in een 

hut moet blijven. 

o Wat is jullie meest 

favoriete berggebied? 

We hebben in al die 

jaren in veel gebieden 

gelopen. Elk gebied 

heeft zijn eigen karakter 

en schoonheid. Een 

echte favoriet zit er niet 

bij. De afwisseling 

maakt het voor ons 

aantrekkelijk. We 

proberen daarom elk jaar 

een tocht in een ander gebied te maken.  
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• Wandelen 

o Wat voor wandeltochten 

vinden jullie het leukst?  

Naast de bergtochten 

wandelen we ook graag op 

vlakker terrein. Zo hebben 

we prachtige 

herinneringen aan de Via 

Algarviana in Portugal, 

een tocht van 300 km, 

gelopen samen met 

Gerard Kroese. In Spanje 

was het rondje Picos dat 

we met Luc Imschoot 

hebben gedaan ook 

geweldig. Het uitzetten van de route en het vinden van de onderkomens was 

een hele klus, maar leuk om te doen. 

o Wat was tot nu toe jullie mooiste wandeltocht? 

Met de NKBV hebben we diverse vreemde voettochten gemaakt. Een van de 

mooiste was een tocht in Mongolië. Oneindig glooiende vlaktes, kamperen in 

de vrije natuur, Mongoolse herders als gidsen, de zonsverduistering in de 

Gobi-woestijn en het bijwonen van het Naadam festival.  

o Welke wandeltocht was 

eens, maar nooit meer? 

Die wandeltocht hebben 

we nog niet gemaakt. 

• Hobby’s 

o Doen jullie nog meer 

vrijwilligerswerk? 

Theo zit nog in diverse 

besturen en Nel heeft 

jarenlang 

volleybaltraining 

gegeven en doet dat zo 

nu en dan nog.   

o Doen jullie nog andere 

bergsporten? 

We skiën graag, elk jaar 

minstens een week. Dat hebben we gedaan in Frankrijk en Italië, maar de 

laatste jaren zitten we in Oostenrijk.   

o Hebben jullie nog andere hobby’s? 

We zijn allebei sportliefhebbers. Nel speelt wekelijks volleybal en tennis, Theo 

doet aan basketbal. Verder houden we erg van theater, dans en film. Niet 

verwonderlijk met een zoon als danser en een dochter als actrice.  
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